
Ik heb nog nooit getekend en geschilderd 

Al heb je nog nooit een tekening of schilderij hebt gemaakt, deze cursus is zeker ook 
voor jou. Veel thema’s voor de beginnende kunstenaar komen aan bod: perspectief, 
licht-donker, vlakverdeling, compositie en lijnvoering en andere basiselementen die 
nodig zijn om te weten. In het begin starten we met het tekenen van een stilleven. Dat 
doen we, middels teken-oefeningen, op een vrije manier, alsook op een realistische 
manier. De materialen die we hiervoor gebruiken zijn dan potlood en houtskool. Later in 
de cursus gaan we aan de slag met schilderen. Eerst met zwart-wit, vervolgens met 
kleur. Je kunt dan aan de slag gaan met een stilleven, meegebrachte foto en eigen 
fantasie/concept, wat jij wil. Uit ervaring blijkt dat de meeste cursisten rond de zevende 
les een eigen werkwijze en thema’s kiezen. Deze aanpak wordt vanaf dan leidend. 

 

 

Ik heb al heel veel getekend en geschilderd, maar wil mij verdiepen 

Als je al het een en ander op doek hebt geschilderd of op papier getekend, ben je al wat 
gevorderd. Ook dan is deze cursus geschikt voor jou. Dan leggen we de nadruk op het 
kritisch kijken naar eigen werk en komen kunstgeschiedenis en kunsttheorie versus 
jouw werk meer aan bod. Er worden antwoorden gezocht op vragen als: waarom 
schilder/teken je zo, wat wil je tonen, wat wil je dat de toeschouwer via jouw werk voelt 
etc. Het is een spannende ontdekkingstocht naar jouw drijfveren voor het maken van 
kunst. 


